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Welkom  

Stilte 

Inleidende woorden van Dietrich Bonhoeffer 

In mij is het donker, maar bij U is er licht. 

Ik ben eenzaam, maar u laat mij niet in de steek. 

Ik ben angstig, maar u steunt mij, .  

in mij is onrust, maar bij U is er vrede. 

Ik ben verbitterd, maar u bent geduldig. 

Ik kan uw wegen niet begrijpen, 

maar u kent de weg die ik gaan moet  

ik loof u en ik dank U voor al uw goedheid en trouw 

in het leven dat achter mij ligt.  

Help mij... 

Aansteken van de Paaskaars 

Stilte 

Allen gaan staan 

V. Begroeten wij elkaar: 

G. DE HEER IS MET ONS 

V.  Met open handen en harten 

     Wachten wij op U 

     U eren wij in het delen van brood en wijn 

     Christus, U bent het die was en is en komen zal 

G. HEER VAN ONS LEVEN 

     ZEGEN ONS IN LIEFDE 

V.  Zingen wij God lof toe 

Allen gaan zitten 

Zingen Lied 413:1 

Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 



Gebed 

Zingen lied 413:3 

Heer, ontferm u over ons, 

open uwe vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 

laat ons niet verloren gaan. 

Lezing Evangelie van Johannes 
131Het was vlak voor het Joodse Paasfeest. Jezus wist dat nu voor hem het 

beslissende moment gekomen was: hij zou vanuit de wereld teruggaan naar 

zijn Vader. Jezus hield veel van de mensen die in deze wereld bij hem hoorden. 

En hij bleef van hen houden, tot het allerlaatste moment.  
2’s Avonds waren Jezus en de leerlingen met elkaar aan het eten. Toen al was 

Judas, de zoon van Simon Iskariot, van plan om Jezus aan zijn vijanden uit te 

leveren. Daar had de duivel voor gezorgd. 

 3Jezus wist dat hij van zijn Vader alle macht gekregen had. Hij wist dat hij bij 

God vandaan gekomen was en dat hij weer naar God zou teruggaan. 4Tijdens 

het eten stond Jezus op. Hij trok zijn kleren uit en deed een doek om zijn 

middel, alsof hij een slaaf was. 5Hij deed water in een bak, en begon de voeten 

van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde hun voeten af met de doek die hij 

omgedaan had. 
6Toen Jezus bij Simon Petrus kwam, riep die: ‘Heer, u gaat toch niet mijn 

voeten wassen?’ 7Jezus zei tegen hem: ‘Nu begrijp je niet wat ik doe, maar later 

zul je het begrijpen.’ 8Petrus zei: ‘U mag mijn voeten beslist niet wassen! 

Nooit!’ Jezus zei: ‘Als ik jouw voeten niet mag wassen, kun je niet bij mij 

horen.’ 
9Toen zei Petrus: ‘Heer, was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn 

handen en mijn hoofd!’ 10Jezus zei: ‘Iemand die zich al gewassen heeft, is rein. 

Hij hoeft niet opnieuw gewassen te worden, behalve zijn voeten. Ook jullie zijn 

rein. Maar niet allemaal.’ 11Want Jezus wist dat Judas hem wilde uitleveren. 

Daarom zei hij: ‘Jullie zijn rein, maar niet allemaal.’ 
12Toen Jezus de voeten van alle leerlingen gewassen had, deed hij zijn kleren 

weer aan. Hij ging bij de leerlingen zitten en zei: ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan 

heb? 13Jullie noemen mij ‘meester’ en ‘Heer’. En dat is goed, want dat ben ik. 
14Ik ben jullie Heer en jullie meester, en toch heb ik jullie voeten gewassen. 

Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. 15Ik heb jullie het goede 

voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, dat moeten jullie ook voor 

elkaar doen. 

 



Zingen Kom in ons midden (Melodie Ps 68 /tekst Jan van Opbergen).  

Kom in ons midden, Geest van God. 

Verbrand de haat, verbreek het slot 

op ieders eenzaam zorgen. 

Open de deuren van ons hart, 

ontdooi de angst die ons verwart, 

gun ons weer zicht op morgen. 

Geef mensen aan elkander weer, 

leid ons tot vrede, ommekeer, 

zodat wij ongewapend 

en vrij van weerwil, valse schijn 

weten van mensen die nog zijn 

vergeten en gehavend. 

Overdenking 

Lied aan uw tafel Heer –Sela 

U nodigt mij aan tafel 

Om dicht bij U te zijn 

Te proeven van het leven 

Dat U deelt door brood en wijn 

U leidt mij in de stilte 

Ik volg U met ontzag 

Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag 

U ziet mijn hart en leven 

De onrust die verwardt 

Mijn onbesproken vragen 

Die er leven in mijn hart 

U kent al mijn gedachten 

Verbergen kan niet meer 

In vertrouwen leg ik alles voor U neer 

De beker in Uw handen 

Neem ik vol liefde aan 

Uit handen die verwond zijn 

Waarin de tekens staan 

Geen woorden meer van oordeel 

Genade onverdiend 

Die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien 



God nodigt ons aan Zijn tafel 

-rondom brood en wijn-  

Breken in Jezus naam: 

Matteus 26:17-26a 
Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de 

leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen 

treffen zodat u het paasmaal kunt eten? Hij zei: ‘Ga naar de stad en zeg tegen 

de persoon die jullie bekend is: “De meester zegt: ‘Mijn tijd is nabij, bij jou wil 

ik met mijn leerlingen het paasmaal gebruiken.’ De leerlingen deden wat Jezus 

hun had opgedragen en bereidden het pesachmaal. 

Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd.  

Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij 

uitleveren.’ Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik 

toch niet, Heer?’ Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom 

doopte, die zal mij uitleveren. De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem 

geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd 

wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’  

Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus 

antwoordde: ‘Jij zegt het.’  

Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit… 

Zegengebed over het brood 

Matteus 26:26b …En Jezus brak het brood…  

Zingen Lied 840:1 

Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom – 

want mijn leven is onder de macht gesteld 

van de Heer die mijn dagen en nachten telt 

en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom. 

Geven in Jezus naam: 

Matteus 26:26c  …en Jezus gaf de leerlingen van het brood… 

-Wij gaan in een kring staan 

Zingen lied 840:2,3 

2 O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 

Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 

wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 

wees de adem waaruit ik ontsta. 



3 Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 

ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 

en uw lichaam brood voor wie honge͜rig zijn 

en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

-Wij wensen elkaar de vrede en bidden het onze Vader 

Matteus 26:26d    …en Jezus zegt: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 

Geven van het brood 

Onder het rondgaan klinkt: 

Eat this Bread, drink this Cup. – lied uit Taizé 

Eat this Bread, drink this Cup. 

Come to Me and never be hungry. 

Eat this Bread, drink this Cup. 

Trust in Me and you will not thirst. 

I am the Bread of Life, 

the true Bread sent from the Father. 

 

Vertaling: Eet dit brood en drink deze wijn 

Kom bij mij en je zult nooit honger krijgen  

Eet dit brood en drink deze wijn 

Vertrouw op mij en je zult geen dorst krijgen 

Ik ben het Brood des levens 

Het ware brood gegeven door de Vader 

Stilte 

Matteus 26: 27a  En Jezus nam een beker, sprak het dankgebed uit … 

Dankgebed Bonhoeffer 

ik loof u en ik dank U voor al uw goedheid en trouw 

in het leven dat achter mij ligt.  

U deelde veel goeds aan mij uit, 

laat mij nu ook het zware gewicht uit uw  

   handen ontvangen. 

U laadt niet meer op mijn schouders dan  

   ik kan dragen. 

U weet wat het allerbeste is voor uw kind. 



Heer Jezus Christus, mijn Heer, 

u was net als ik arm en ellendig,  

gevangen verlaten. 

Ieder menselijk lijden kent u. 

u blijft bij mij, als niemand mij nog helpt, 

u vergeet mij niet en zoekt me, 

u wilt dat ik U zie en mij omkeer naar u. 

Heer, ik hoor uw roepstem en volg u, 

Help mij. amen 

 

Matteus 26:27b-29  …en Jezus gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink 

allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen 

wordt vergoten tot vergeving van zonden.  

Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok 

drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het 

koninkrijk van mijn Vader.’  

 

Geven van de wijn  

Onder het rondgaan klinkt: 

Eat this Bread, drink this cup -lied uit Taizé 

Stilte 

Helen in Jezus naam: 

Gebed om de Geest  

Matteus 26: 30  Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze 

naar de Olijfberg.  

 

Lofprijzing lied 655:1,2  

Zing voor de Heer een nieuw gezang! 

Hij laaft u heel uw leven lang 

met water uit de harde steen. 

Het is vol wonderen om u heen. 

Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 

Zing dan de Heer een nieuw gezang! 

 

 

 

 

 



Gezonden 

-gaan in vrede- 

Zegenbede : 

V. Ga dan in de vrede van Jezus Christus 

Laten wij loslaten wat ons hart bezwaard  

Geef wat je te geven hebt 

God is trouw aan alle mensen 

Hij laat ons niet los  

A. HIJ IS MET ONS 

Na het volgende lied - Laat alles los - verlaten wij in stilte de kerkzaal 

Laat alles los - Joke Buis 
Ik lig nu in mijn bed 

Naar ‘t plafond te staren 

En ik weet even niet waar ik beginnen moet 

Ik fluister mijn gebed 

Kleine dingen, grote vragen 

En ik noem de namen; 

U kent ze en dat is goed 

Mijn gebeden voorgelegd 

Zoveel ligt nog open 

Maar U gaat hier niet weg 

Dus sluit ik nu mijn ogen 

Ik laat alles los 

Omdat ik diep van binnen weet 

Dat U mij nooit vergeet 

U laat mij niet los 

Ik weet dat U waakt 

Nu ik het rusten laat hier bij U 

 

Ik lig nu in mijn bed 

Rustig na te denken 

Over wat de dag mij allemaal heeft gebracht 

Ik fluister mijn gebed 

U weet wat ik wil zeggen 

U was er bij, U bent ook hier in deze nacht. 

Ik laat alles los 

Omdat ik diep van binnen weet 

Dat U mij nooit vergeet 

U laat mij niet los 

Ik weet dat U waakt 

Nu ik het rusten laat hier bij U 

Aan het eind van deze dag 

Denk ik ook aan morgen 

U zult voor mij zorgen 

Bij alles wat mij te wachten staat  

Ik laat alles los 

  Voorganger   : ds. Evelyn Quaak-Kloet 

  Ouderling van dienst: Ellis Minderhoud 

  Diaken   : Marja Geschiere 

   Kerkrentmeester  : Roelof Francke 

 Lector    : Henk Minderhoud 

  Koster    : Adrie Marinissen 

  Organist   : Hanna Reijnhoudt 

   Gastvrouw   : Rini de Kam 

  Beeld en geluid  : Adri Geschiere 

 
Morgenavond begint de Dienst van Goede Vrijdag om 19.00 uur in de Dorpskerk Aagtekerke   

m.m.v. Hanna Reijnhoudt orgel, Corella Nijsse zang en cello 


